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Van: margot87vermeir@gmail.com 
Aan: thomas_mccannister@gmail.com 
Onderwerp: RE:Rare jongens, die Europeanen 
 
Dag Tom, 
 
Jammer dat je alweer terug naar Boston moest, je week in Amsterdam leek zo voorbij. Zoals 
beloofd mail ik je nog een antwoord op die slotvraag van je enquête. 
 
Zelfs nu ik erover heb nagedacht, is het niet eenvoudig om te zeggen of er zoiets als een 
Europese identiteit bestaat. Voor mij is het makkelijk om me Europeaan te voelen. Ik heb 
Vlaamse ouders, ben opgegroeid in Zuid-Frankrijk, heb in Londen gestudeerd en werk nu in 
Nederland. Als ze me in Amerika of Australië vragen waar ik vandaan kom, antwoord ik: 
“Europa”. 
 
Voor heel wat mensen is dat niet zo. Zij hebben hun jeugd doorgebracht in één land en zijn 
daar gebleven om te studeren en te werken. Ik heb de indruk dat voor de meerderheid 
identiteit samenvalt met nationaliteit. Je bent, bijvoorbeeld, in de eerste plaats Zweed omdat 
je uit Zweden komt: een land met vaste grenzen, een grondwet, een eigen taal en een 
specifieke geschiedenis. Dat heeft de EU allemaal niet. 
 
Maar ondertussen zijn er meer en meer jongeren die studeren in het buitenland en daar gaan 
werken. Ze zijn opgegroeid met de euro en open grenzen. Ze maken in heel Europa vrienden 
(oké, soms alleen op facebook). Geleidelijk zullen we, denk ik, verbonden worden door meer 
dan alleen het Eurovisiesongfestival  
 
Heel wat jongeren in de EU hebben overigens geen probleem met een dubbele identiteit. Zij 
voelen zich vooral burger van het land waarin zij wonen en daarnaast Europeaan. Soms 
verschuift die identiteit in de loop van de jaren, door de omgeving waarin ze terecht komen, 
de mensen die ze ontmoeten. Ik vind trouwens dat je niet aan één identiteit moet vasthouden, 
maar dat meerdere identiteiten een verrijking kunnen zijn. 
 
Misschien werkt mijn pa in zijn garage aan de best mogelijke metafoor voor de Europese 
identiteit. Hij heeft een thuisbrouwerij en maakt zijn eigen bier. Zijn laatste brouwsel heeft hij 
een paar weken laten rijpen in wijnvaten uit Portugal. Bier uit het noorden met een toets van 
wijn uit het zuiden. Nu nog een vleugje brandewijn uit het oosten en de zaak is in kannen en 
kruiken  
 
Veel succes met je studie Nederlands. Als je nog een keer over de grote plas springt, ben je 
van harte welkom maar je zult dan wel een ommetje naar Berlijn moeten maken. Begin 
januari ga ik daar als graficus aan de slag. 
 
Groetjes, 
 
Margot. 


