
Erasmus verruimt je blik 
 
Waarom zou je niet een jaartje (of, mocht je dat beter uitkomen, een semester) in het 
buitenland gaan studeren? Lijkt het je geen geweldige belevenis om eens een tijdje in een 
ander land te wonen en je daar helemaal in het studentenleven onder te dompelen? Dankzij 
het Erasmusprogramma is die mogelijkheid ook voor jou weggelegd. 
 
Het Erasmusprogramma van de EU bestaat al sinds 1987. In de bijna kwart eeuw van zijn 
bestaan hebben al meer dan twee miljoen studenten van de door dit programma geboden 
gelegenheid geprofiteerd om ten minste drie maanden in het buitenland te studeren. 
 
Uiteraard is het interessant om te ontdekken hoe jouw studie, of het nu om geschiedenis, 
geneeskunde of welke andere studie dan ook gaat, op een buitenlandse universiteit of 
hogeschool in haar werk gaat, of daar andere aspecten van de studie aan de orde komen, 
kortom hoe het is om elders te studeren. Je moet je bij het maken van je keuze natuurlijk wel 
goed oriënteren. Want je verblijf in het buitenland moet je ook wat opleveren, bijvoorbeeld 
door je een andere kijk op je vakgebied te geven. 
 
Je kunt je er uiteraard ook de fijne kneepjes van een andere taal eigen maken, tenminste 
wanneer je de taal in kwestie al redelijk goed beheerst. Maar wanneer je bijvoorbeeld naar, 
om maar een land met een voor velen onbekende taal te noemen, Letland wilt, kan het geen 
kwaad eerst een spoedcursus Lets voor dagelijks gebruik te volgen. Ook dat is mogelijk in het 
kader van het Erasmusprogramma. En zelfs dan is het volgen van colleges in Letland 
hoogstwaarschijnlijk alleen mogelijk als die in het Engels worden gegeven. 
 
Als het goed is, zul je niet alleen heel wat opsteken van de taal van het land waar je verblijft, 
maar zul je ook de cultuur van dat land aan den lijve ondervinden. Je zult, zo je wilt, samen 
met Erasmusstudenten uit andere landen de unieke ervaring kunnen opdoen je gastland en zijn 
bevolking te ontdekken. Maar je verblijf in het buitenland zal zeker niet alleen een pretje zijn, 
want door de andere zeden en gewoonten van de mensen waarmee je dagelijks te maken 
krijgt, zul je je regelmatig aan hen moeten aanpassen, en misschien zul je zo af en toe wel 
eens je neus stoten. 
 
Tot slot nog dit: je kunt ervan op aan dat een verblijf aan een buitenlandse universiteit op je 
cv zeker niet zal misstaan. Voor tal van werkgevers is buitenlandervaring immers een 
belangrijk pre als zij nieuwe medewerkers zoeken. 


